
1.5.2 Meer dan vijftig jaar Indische gastvrijheid

Restaurant Garoeda werd op 15 december 1949 

geopend door dhr. Lensvelt, een telg van een 

bekend Haags bakkersgeslacht. Hij was door zijn 

familie veilig weggestopt in het voormalig Neder-

lands-Indië waar hij een klein hotel runde. In 

verband met de uitgeroepen onafhankelijkheid 

van Nederlands-Indië op 17 augustus 1945 en de 

daaruit voortvloeiende politionele acties, moest 

hij terug naar Nederland, met hem nog circa zes-

tigduizend andere oud-Indiëgangers en Indische 

Nederlanders. Het leeuwendeel vestigde zich in 

Den Haag, vandaar dat de stad ook wel als de 

“Weduwe van Indië” bekend staat.

Dhr. Lensvelt richte het restaurant in met authen-

tiek koloniaal meubilair en Indonesische kunst-

voorwerpen, zodat “Garoeda” voor hem een 

plaats werd waar hij zijn oude vrienden uit het 

voormalige Nederlands-Indië waardig en stijlvol 

kon ontvangen. 

Nadat de zaak door de familie Lensvelt verkocht 

was en eerst nog een aantal andere eigenaren 

kende, kwam het restaurant eind jaren zeventig in 

handen van de huidige eigenaar, Peter ’t Mannetje. 

De geschiedenis van de zaak wordt met respect 

bejegend en dat draagt bij aan de typische “Tem-

poe Doeloe” sfeer waarin menigeen zich meteen 

thuis voelt. Zo blijven ook oude verhalen circule-

ren en werden bepaalde tradities en gewoonten 

van generatie op generatie overgenomen.

Peter ’t Mannetje: “Dhr. Lensvelt had toen hij naar 

Den Haag terugkeerde ook personeel meegeno-

men die hij ‘smiddags in de partyzaal op de derde 

verdieping Nederlandse les gaf. De kelners gingen 

altijd gekleed in een witte jas met het bekende 

“toppie” als hoofddeksel, wat ook vandaag de 

dag nog door het bedienend personeel gedragen 

wordt. Wat heel bijzonder is, is dat enkele kel-

ners van het eerste uur nog leven en regelmatig 

langskomen. Momenteel beschikken we over een 

enthousiast team van twintig medewerkers en 

medewerksters en is de zaak achter de schermen 

volledig gemoderniseerd.”

Noemenswaardig is zeker het feit dat er al meer 

dan vijftig jaar op elke eerste vrijdagavond van 

de maand de zogeheten “Haagsche Kumpulan” 

wordt gehouden. Op deze avond komen de heren 

van de Deventer Landbouwschool bijeen om een 

drankje te drinken en zoals zij zeggen, “een bordje 

rijst te eten”.
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